
Zondag 21 december 2025 
4e zondag van de advent 

Jesaja 7, 10 – 14 en Matteus 1, 18 – 24 
 

VERKONDIGING: 
De profeet Jesaja heeft het vandaag over zoiets als ongevraagd een teken krijgen. Jesaja had 
het over een jonge vrouw die een kind zal krijgen. En in deze kersttijd denken we dan 
natuurlijk meteen dat het over Maria gaat die zwanger is van Jezus. Ook Jozef krijgt in zijn 
slaap ongevraagd een teken met het dringende verzoek toch vooral bij Maria te blijven. 
Maar het zijn wel oude verhalen en oude tekens. Wat zijn eigenlijk de tekens van deze tijd ? 
Krijgen wij nog ongevraagd tekens die richting en zin geven aan ons leven ? Ik denk dat daar 
zeker geen algemeen geldend antwoord op gegeven kan worden. Ik denk wel dat in ieders 
persoonlijk leven er ontmoetingen of gebeurtenissen zijn die zomaar op je pad komen en die 
onverwachts een sterke invloed op je blijken te hebben. 
We kunnen allemaal geraakt worden door een hartelijke ontmoeting, een scherp woord van 
een profetisch mens of de vertederende blik van een kind. En toch zal het teken dat de een 
ziet, voor de ander nietszeggend zijn. We kijken allemaal verschillend naar de wereld en de 
mensen om ons heen. Wat voor de een normaal en heel vanzelfsprekend is, kan voor de 
ander heel bijzonder of inspirerend zijn. Als we maar niet trappen in de val van 
onverschilligheid. 
Enkele dagen geleden werd de Nobelprijs voor de vrede uitgereikt aan Maria Corina 
Machado. Zij is lid van het Venezolaanse parlement en oppositieleider. Zij kon niet tijdig 
aanwezig zijn voor het in ontvangst nemen van deze bijzondere prijs. Zij liet een boodschap 
voorlezen en zij drukte het volgende op ons hart: ‘De vijand van de liefde is niet de haat. De 
vijand van de vrede is niet de oorlog. De vijand van de schoonheid is niet de lelijkheid. De 
vijand van liefde, de vrede en de schoonheid is de onverschilligheid. Het – alles – maar – 
gewoon -gaan – vinden. Dat niets ons meer kan verontrusten dat alles wat mooi en goed is, 
wordt platgetrapt.’ Dat is in haar ogen het grote gevaar. 
In onze wereld zitten mensen gevangen enkel en alleen al om het feit dat ze een andere 
mening hebben dan de regering van dat land. Kinderen uit Oekraïne zijn uit hun land 
weggehaald en weggevoerd naar Rusland. Er is zoveel luxe en overdaad dat er gigantische 
hoeveelheden voedsel worden weggegooid. Het is niet gewoon, niet  normaal, niet 
vanzelfsprekend.  Zoals het ook niet vanzelfsprekend is dat er iedere dag voor ons gezorgd 
wordt, dat er mensen zijn die om ons geven, dat er altijd van die volhouders zijn die het 
geduld opbrengen om voor gehandicapten te zorgen. Voor wie het wil zien zijn dat 
ongevraagde tekens van hoop. 
Zoals ooit, lang geleden, Jesaja wees op de vrouw die in verwachting was – een onafwijsbaar 
teken – zo doet God zijn best om richting te geven aan ons bestaan. God zal niet meer de 
naam hebben dat het hem koud laat wat er hier op aarde gebeurt met mensen. De vrouw zal 
een kind ter wereld brengen dat ons de ogen zal openen.  Dat kind zal laten zien hoe hij 
verweven is met ons dagelijks leven. Daarom zal hij Immanuel heten, God- met – ons.  Het is 
niet ooit eens gebeurd om de onverschilligheid van toen te ontmaskeren. Het is in iedere tijd, 
in ieder mensenleven nodig gered te worden uit de klem van de onverdraagzaamheid. 
‘Heden is u een redder geboren’, zeiden de engelen tegen de herders. Deze wonderlijke 
mededeling zal hier opnieuw klinken wanneer wij over enkele dagen kerstmis gaan vieren, 
want ook wij moeten gered worden uit onverschilligheid en moedeloosheid. Het kind zal ons 
ongevraagd licht geven en ons weer brengen bij onze eigen oorsprong. 



Soms zouden wij ons wel eens , net als Jozef , stil willen terugtrekken uit de ruwe en 
onbarmhartige wereld. Maar Jozef moet er voor zorgen dat de belofte niet om zeep wordt 
geholpen. Ons wordt hetzelfde gevraagd:  zorg ervoor dat je je geloof niet verliest; laat alle 
geweld en onrecht in deze wereld je niet afbrengen van je diepste overtuiging dat vrede en 
gerechtigheid zullen groeien. 
De vierde kaars brandt op de krans. Het gaat gebeuren. Opnieuw zullen gerechtigheid en 
vrede  geboren worden. Er zal weer nieuw licht gaan schijnen.     
 
Pastor Denis Hendrickx o.praem. 
 
 
 
 


