
Preek bij Johannes 1,1-18 op 1e Kerstdag 2026 – Pastor Wouter Derks 

Op 7 november verscheen er een artikel in het NRC met in koeienletters de tekst: ‘we hebben ons 

gek laten maken’. In het artikel beschrijven bewoners uit het Noord-Hollandse dorp Katwoude hoe 

twee jaar geleden onrust ervaarden door de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Toen in 

2023 werd aangekondigd dat er 160 vluchtelingen zouden komen in een dorp van 300 inwoners, liep 

de spanning hoog op. Bij het hotel waar de asielzoekers aankwamen ontplofte zwaar vuurwerk en via 

sociale media riepen inwoners op om het hotel te boycotten. Volgens inwoners werd de komst van 

de asielzoekers ‘door de strot geduwd’ en tijdens de buurtavond riep een aanwezige dat de zwarte 

jongens de Volendamse dochters zouden belagen. Bij het hotel plaatsten buurtbewoners 

camerabewaking om zich te beschermen tegen de vluchtelingen nog voordat deze waren 

gearriveerd. Via sociale media versterkten buurtbewoners hun angst en bezorgdheid. Ze waren 

vastberaden om het kwaad van de asielzoekers aan het licht te brengen. 

Lieve mensen, 

Als iedereen zegt dat je bang moet zijn voor bepaalde mensen, zelfs als je ze niet kent. Dan moet je 

heel sterk zijn om in het tegendeel te geloven. Als er keer op keer wordt gezegd dat ze onze 

woningen inpikken, aan onze vrouwen zitten, onze banen inpikken, onze cultuur verpesten en nog 

erger: dat ze blijven komen, nareis op nareis. Dan moet je wel heel sterk in je schoenen staan om het 

goede te zien in vluchtelingen.  

Het evangelie van vandaag is ook opgesteld in een tijd van veel verdeeldheid. Over Jezus die echt 

anders in het leven stond dan zijn omgeving. Die mensen aan tafel uitnodigde die door iedereen 

werden uitgekotst. En toen werd Jezus ook nog Zoon van God genoemd!  

De volgelingen van Jezus kregen dan ook veel kritiek. Hoe durfden ze te zeggen dat Jezus de Zoon van 

God is?! Er is maar één God, en Jezus is dat niet. Hoe kun je nou geloven in een Verlosser die zo zwak 

is, dat hij aan het kruis stierf? Wat zouden andere mensen er wel niet van vinden als je met die gekke 

Jezus zou optrekken? Hoe moeilijk kan het wel niet zijn om te geloven als iedereen je van gedachte 

wil doen veranderen? Dan moet je wel erg moedig zijn.  

Soms komen er mensen naar mij toe die zeggen: ‘ik zou ook weleens willen geloven. Dat lijkt me zo 

makkelijk’. Dan antwoord ik altijd: ‘nou, ik vind het ontzettend moeilijk’. Misschien zien ze geloven 

als iets passief, als ‘niet hoeven na te denken’. Maar geloven vraagt om een actieve, bewuste keuze, 

iedere dag weer. Het vraagt om moed. De moed om te vertrouwen op Jezus Christus en aan hem een 

voorbeeld te nemen. De moed om in Zijn voetsporen te gaan staan en op te komen voor armen en 

iedereen die zich buitengesloten voelt. Dat vind ik best radicaal. Het is daarom dat de Evangelist 

Johannes zegt: niet iedereen zal kind van God worden. MAAR zegt Johannes, er zullen wel degelijk 

mensen zijn die getuigen van het licht. Er zullen moedige mensen zijn die licht brengen. Licht dat zal 

schijnen en dat de duisternis niet in haar macht zal krijgen. 

En die moedige mensen zullen er altijd zijn. Zo waren er in Katwoude bewoners die tegen alle haat 

ingingen en kleding brachten naar de asielzoekers en hen beter wilden leren kennen. En dat heeft 

effect, want zie: twee jaar later was er niets meer van de onrust in het dorp te merken. Maar er zijn 

ook moedige mensen dichterbij. Ik denk dan aan een man die in een van de 

appartementencomplexen hier in Noord woont en 300 kerstkaarten heeft geschreven voor mensen 

uit de buurt. Hij schreef deze, niet alleen voor zijn vrienden of familie, maar ook voor mensen die hij 

niet kent: voor mensen die woningen inpikken, aan onze vrouwen zitten, onze banen inpikken, onze 

cultuur verpesten, voor gelukszoekers en misschien zélfs voor de hardwerkende Nederlanders.  



Lieve mensen,  

Durven we deze Kerst te geloven? In tijden van verdeeldheid. Tijden waarin we onophoudelijk 

worden geconfronteerd met crisis na crisis en oorlog na oorlog. Tijden waarin meer dan ooit 

gevoelens van haat en angst gevoed en versterkt worden. Kunnen we deze Kerst de moed opbrengen 

om te zien dat er mensen zijn die op willen komen voor de meest kwetsbare mensen en mensen die 

steeds als zondebok worden neergezet. En kunnen we de moed opbrengen om een voorbeeld aan 

hen te nemen en elkaar met liefde, warmte en nieuwsgierigheid te benaderen? Durven we deze 

Kerst te geloven in het Licht dat zal schijnen en dat de duisternis niet in haar macht zal krijgen?  

Zalig Kerstfeest.  

 

 

 

Mededelingen 

*Samen met de Peerke Dondersparochie organiseren we van 23 t/m 28 september een reis 
naar Lourdes. Achter in de kerk liggen informatieblaadjes 
 
*2e kerstdag is er om 10:30 een viering in de Mariakerk. Daarna is de kerk tot 14:00 uur open 
de Kerststal te bezoeken 
 
*28 december is er een viering om 10:30 en om 12:30 een familieviering in de Mariakerk en 
om 16:00 uur is in de Sint Jan in Den Bosch een slotviering van het jubeljaar  
 
*Op 30 december gaan we in de Lucaskerk op de Lage Witsiebaan om 18:30 uur lampions 
maken voor de Sterrentocht op 11 januari. Iedereen is welkom. De avond duurt tot 19:45, 
daarna is er voor de jongeren tot 20:30 een jongerenviering.  
 
*Op zondag 4 januari is er aansluitend na de viering een nieuwjaarsbijeenkomst in onze kerk 
waarbij iedereen welkom is  

 


