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Jesaja 43,16-21 en Johannes 8, 1-11 

 
VERKONDIGING 
In de woorden van het Johannesevangelie van deze dag valt de zinssnede op: ‘Wie van u  nooit 
verkeerd heeft gedaan, mag de eerste steen gooien’. En Jezus spreekt deze zin uit nadat hij 
eerst langere tijd met zijn vinger op de grond geschreven heeft, kennelijk om na te denken wat 
de beste reactie zou kunnen zijn. Eerst nadenken en daarna pas regeren lijkt sowieso een heel 
goed advies in deze tijd waarin mensen digitaal over elkaar heen buitelen om – vaak uiterst 
negatief – commentaar te geven op gebeurtenissen en om, vaak zonder een greintje respect, 
op elkaar te antwoorden. Bedachtzaam en met respect reageren kan veel leed en ruzie 
voorkomen. Dat geldt voor ons dagelijks leven, maar zeker ook voor de grote wereld. 
Wie heeft nooit een fout gemaakt. Jezus’ uitspraak doet de een na de ander afdruipen. Ook 
wij maken fouten, kleinere en grotere fouten. Steeds moeten we afwegen of iets in ons eigen 
belang is, in het belang van medemensen, in het belang van onze leefomgeving, ons milieu. 
Steeds moeten we keuzes maken wanneer we een bijdrage  willen leveren aan een betere 
wereld of wanneer we ons zelf staande willen houden in een veeleisende omgeving en tijd. 
Zelfs met de beste bedoelingen maken we daarbij fouten. Maar dat mag geen reden zijn om 
ons afzijdig te houden of ons terug te trekken in  een eigen, afgebakend bastion. Nee, als 
christen zijn we geroepen om mee te werken aan een betere wereld vanuit de opdracht van 
Jezus om het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid te zoeken. En daarbij riskeren we 
inderdaad om vuile handen te maken, geen van ons is toch een ‘heilige ‘ te midden van 
zondaars. Het was Paus Benedictus die ons met onze neus op de feiten drukte toen hij zei: ‘Het 
is goed dat mensen zich ervan bewust worden dat kopen niet alleen een economische maar 
altijd ook een morele handeling is .  
Ja wij kunnen heel wat fouten maken bij onze bezigheden en handelingen, zelfs met de beste 
bedoelingen. Maar we mogen ook moed en hoop putten uit de woorden van de Heer die we 
kunnen lezen bij de profeet Jesaja: ‘ Blijf niet aan die vroegere dingen denken, let niet op wat 
voorbij is. Kijk maar, ik begin iets nieuws. Het krijgt al vorm. Zie je het dan niet ? De woorden 
bij Jesaja inspireren ons steeds opnieuw  en steeds ook om met iets nieuws te beginnen, 
ondanks alle fouten en mislukkingen in het verleden. Het is nooit te laat om met een schone 
lei te beginnen. Het is nooit te laat om de situatie nog ten goede te veranderen. De helikopter 
op het hongerdoek biedt mogelijkheden voor een brede blik, om het geheel te overzien en om 
al die beelden van spelen en zorgen ook alle kans te geven. 
We hoorden vandaag hoe Jezus niet meteen reageerde. Hij nam bedenktijd. Hij bukt zich. 
Schrijft met de vinger in het mulle zand. Wat schrijft hij in het losse zand ? We weten het niet. 
Wat we weten is dat Jezus geen oordeel klaar heeft. Door zijn handelwijze valt er een pijnlijke 
stilte. Misschien denkt Jezus, natuurlijk is deze vrouw ontrouw, maar waarom heeft ze dit 
gedaan ? Ze heeft heel veel goed gedaan. Maar door die ene fout wordt alle goeds dat ze 
gedaan heeft vergeten. Door de stilte die Jezus heeft laten vallen, heeft iedereen kunnen 
nadenken. Dan gaat Jezus recht staan.  Wie nooit iets fout heeft gedaan mag een steen naar 
deze vrouw werpen. Nadat Jezus die vraag heeft gesteld en die opdracht heeft gegeven bukt 
hij zich opnieuw en schrijft verder in het mulle zand. Zou Jezus in het zand schrijven dat hij van 
deze vrouw houdt, dat ze recht heeft op een nieuw begin ? 
Hij kijkt iedereen aan en vraagt: ‘Wie van jullie heeft er nooit iets verkeerds gedaan ‘?  Een 
voor een druipen ze af. Alleen de vrouw en Jezus blijven over. Hij veroordeelt haar niet. De 



vrouw zit niet langer gevangen in haar verleden. Jezus geeft haar ruimte om een nieuw begin 
te maken.  
Alleen als mensen elkaar om hun verleden willen achtervolgen – zoals de farizeeën dat doen 
bij de vrouw – alleen dan gaat God ook wel naar je verleden kijken. En dat zegt Hij: ‘Wie zonder 
zonden is, mag de eerste steen werpen.’. 
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