
PASEN 2025 
 

Een nieuwe toekomst ligt open: 
van wanhoop naar hoop, van donker naar licht 

van ondergang naar overwinning 
door de woestijn naar de tuin van heden en morgen. 

 
Vragen worden groter, democratie geweld aangedaan. 

De wereld blijft branden, 
nepnieuws gaat alom rond, 

natuur- en wapengeweld maken chaos. 
We moeten herbouwen, verzoenen en vernieuwen, 

dichtbij en wereldwijd. 
Een wereld ons gemeenschappelijk huis. 

 
In dit jaar dat wij noemen 2025 

genodigd om pelgrims van hoop te zijn 
wordt ons toekomst aangezegd 

van mensen die elkaar in de ogen zien, 
verlangen naar ontmoeting, 

wegen zoeken tot begrip, 
uitzien naar een uitgestoken hand. 

Mag vrede ons deel zijn 
het is Pasen 

 
In dit jaar 2025 

Gaan wij de weg die Jezus ging. 
We marcheren niet terug naar wat was, 

maar lopen richting wat zal zijn. 
Intimidatie laat ons niet stoppen of onderbreken  

want angst en traagheid zijn erfenis voor de volgende generatie 
 

Pasen in het jaar 2025 
Feest vieren met de opstanding uit alle ellende. 

Hij zegt ons dat een nieuwe wereld kan 
Gods verbond schept nieuwe verbanden 

Roept ons tot leven. 
Van U is de toekomst, kome wat komt. 


