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VERKONDIGING

Wat bijzonder en merkwaardig die boodschap van deze nacht: terwijl buiten, terwijl onze
wereld de nodige brandhaarden toont, terwijl in de omgeving van de geboorteplek van Jezus
zoveel onschuldig leven wordt doodgebombardeerd: een niet meer ook maar enigszins te
verdedigen actie van Israél — terwijl we voortdurend via allerlei media worden
geconfronteerd met smeulende puinhopen, klinkt de boodschap dat het nieuwe leven zal
ontkiemen. Pasen betekent me toevertrouwen aan het leven terwijl ik met open ogen, oren
en hart sta in de wereld van nu en daar deel van uitmaak. Een dubbel gevoel: geloven in
toekomst en nieuw leven met de harde feiten van dagelijks geweld en onrecht door al die
media ons gebracht.

Dit is de nacht van water en vuur. Vuur was en is er overal waar mensen slavenwerk moeten
doen tot op de dag van vandaag. En water ? Een volk ontsnapt aan een zee van water. Water
en vuur. Ze zijn er als vernietigende krachten. Maar ze zijn er ook om dorst te lessen, om in
vuur en vlam te zetten, licht en warmte te geven en te koesteren.

Als er één nacht is waarop water en vuur tot hun recht kunnen komen met hun goede en
kwade kanten, dan is het deze nacht met aandacht voor alle kanten van ons leven: onmacht,
slavernij en dood, en tegelijkertijd zingen van bevrijding, van nieuw land, toekomst, hoop en
zin van ons bestaan. Wat we verkondigen en hopen lijkt haaks te staan op wat we meemaken
in onszelf en wat we om ons heen zien. Visioen en werkelijkheid zijn deze nacht als water en
vuur. Dat is waken in de nacht van Pasen.

Het paasverhaal van deze nacht eindigt in verwarring. Ga weg van het graf. Ga en doe mijn
woorden en ervaar al doende. Deze nacht vertellen we elkaar de oude verhalen met en in
bescheidenheid omdat we hopen dat het oude verhaal doorgaat in ons, onze wereld hier ter
plekke, maar ook wereldwijd. Omdat wij daaraan willen en kunnen bijdragen, zelf al hebben
we onderweg onze grondige twijfels. We vertellen met bescheidenheid omdat het
paasverhaal niet als een paal boven water staat; het is een kwetsbaar verhaal. We moeten
nog maar zien of we er zelf naar kunnen leven, of we het zelf waar kunnen maken. Maar dat
verhaal van deze nacht willen we laten klinken en daarom proclameren wij....
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