
 

 

  20 december 2024 

 

PAROCHIESECRETARIAAT gesloten 

 
Het parochiesecretariaat is gesloten van 25 december 2024 t/m 3 januari 2025. 

 

KERSTVIERINGEN 

 

 
24 december  14.30  zorgcentrum Heikant  

Voorgangers zijn Eveline Sitskoorn 

en Gerard Damen 

     Woord- en communieviering 

 
    19.00  Mariakerk 

     Voorganger is D. Hendrickx 

     Eucharistieviering m.mv. Fioretti-koor 

 

    21.00  Mariakerk 

     Voorgangers zijn Wouter Derks, Ine Bertens en 
D. Hendrickx 

Eucharistieviering m.m.v. koor Stella Vocalis 

 

25 december  10.30  Mariakerk 

     Voorgangers zijn Gerard Damen en Denis Hendrickx 
     Eucharistieviering m.m.v. koor Stella Vocalis 

Na de viering is de kerk nog open tot 13.30 uur om 

naar de kerststal te komen kijken. 

 

26 december   Geen viering 
 

Tijdens alle kerstvieringen zal er een extra collecte gehouden 

worden ter ondersteuning van onze parochie. 
 

 
 

OPENING HEILIG JAAR 2025 
Op zondag 29 december om 16.00 uur wordt in de St. Janskathedraal de opening 

gevierd van het Heilig Jaar voor het bisdom van ’s-Hertogenbosch gevierd. In 2025 

viert de RK-kerk het ‘Heilig Jaar’ met als thema ‘Pelgrims van Hoop’.  

Iedereen is van harte uitgenodigd om deze bijzondere viering mee te maken. De 

viering begint om 16.00 uur en zal muzikaal ondersteund worden door het koor Deux 
Bornes uit Uden.  

 

 

 



OVER NORBERTIJNEN: HUN LEVEN EN WERK. 

In de eerste helft van 2025 wordt weer een aantal bijeenkomsten georganiseerd over 

het leven en werk van de Norbertijnen. Telkens zal een norbertijn uit Tilburg, 
Heeswijk of Hierden een bepaald onderdeel toelichten en natuurlijk kunnen allerlei 

vragen dan worden afgevuurd. 

De bijeenkomsten duren 1,5 tot maximaal 2 uur. In overleg met de deelnemers wordt 

bepaald welke moment het beste schikt (dag, middag of avond). 

Geïnteresseerden kunnen zich nog opgeven voor deelname door een briefje te sturen 
of af te geven op het parochiesecretariaat t.a.v.  

D. Hendricks 

De Schans 122 

5011 EN Tilburg  

Of per mail via: d.hendrickx@abdijvanberne.nl 

En……...heb je vragen, schroom niet om ze voor te leggen. 
 

Bijbelleesgroep in 2025   

Vanuit verschillende parochianen is het verzoek gekomen om bijeenkomsten te 

organiseren in onze parochie waarin meer geleerd kan worden over de Bijbel. 

Hier gaan we graag op in. Op 6 januari zal om 19.30 uur de eerste 

Bijbelleesgroep van start gaan in de vergaderruimte van de pastorie. Deze zal 

ongeveer duren tot 21.30 uur. De focus ligt in deze bijeenkomsten op enerzijds 

inhoudelijk meer leren over boeken en verhalen uit de Bijbel en anderzijds op 

ontmoeting en het delen van geloofservaringen. Tijdens iedere bijeenkomst 

lezen we eerst samen een Bijbeltekst waarna pastoraal werker Wouter deze 

tekst kort toelicht. Dit kan zijn door iets te vertellen over de context waarin de 

tekst geschreven is of door dieper in te gaan op thema’s die in deze tekst naar 

voren komen. Er is dan ook de mogelijkheid om vragen te stellen. Vervolgens 

worden de deelnemers uitgenodigd om in kleine groepjes te bespreken wat de 

tekst bij hen oproept en hoe deze zich verhoudt tot hun geloofsbeleving. Als 

hulpmiddel hiervoor worden vragen aangereikt, maar het doel is ontmoeting en 

uitwisseling en niet om per se op alle vragen een antwoord te kunnen geven. 

Het idee is om deze Bijbelleesgroepen maandelijks te organiseren. Als u 

interesse heeft, kunt de volgende data alvast noteren in uw agenda: maandag 

6 januari, 3 februari, 3 maart, 7 april, 12 mei en 2 juni. Iedereen is welkom. 

(Voor)kennis van de Bijbel is niet vereist.  

Gelieve u uiterlijk twee dagen voor de betreffende bijeenkomst aan te melden 

via wouterderks@norbertijnenparochiehq.nl. Graag tot dan! 

 

UITSTAPJE JONGERENPASTORAAT 

Op 5 januari 2025 gaan we met onze jongerengroep een uitstapje naar Nijmegen 

maken. Daar ontmoeten we Nadia Kroon (34) die hier samen met twee andere zusters 

woont in een kleine Dominicanessen gemeenschap midden in het centrum. We 
spreken samen over wat kloosterleven en kloosterspiritualiteit inhoudt en wat haar 

drijft in haar leven. 

Bent u ook nieuwsgierig naar Nadia en het klooster midden in de stad? Kijk dan naar 

de uitzending van Kloostergasten, waarin Nadia schrijfster Lale Gül verwelkomt in het 

Diana d'Andolo klooster: https://npo.nl/start/serie/kloostergasten/seizoen-
3/kloostergasten_7/afspelen 

 

 

mailto:d.hendrickx@abdijvanberne.nl
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STERRENTOCHT 5 JANUARI 2025   
 

Elk jaar, aan het begin van januari, verandert de Tilburgse 

binnenstad in een betoverend schouwspel van licht en cultuur. 
De Tilburgse Sterrentocht is een uniek winterevenement dat de 

stad in zijn greep houdt. Een Betoverende Stoet door Tilburg. 

De Tilburgse Sterrentocht is veel meer dan zomaar een 

evenement; het is een culturele stoet die de ziel van Tilburg 

weerspiegelt. Jaar na jaar trekt deze indrukwekkende parade 

door de straten van de stad, en iedereen is uitgenodigd om 
mee te doen of gewoon langs de kant te staan en te genieten. 

De Tilburgse Sterrentocht wordt georganiseerd door de Stichting Het Vierde 

Geschenk. De Stichting Het Vierde Geschenk heeft ook de Tilburgse Speelgoedbank in 

de D.J. Jittastraat opgericht. Tijdens de tocht kan ook speelgoed gedoneerd worden. 

Dus heb je nog (oud)speelgoed wat waar andere kinderen nog mee kunnen spelen 
neem dit dan mee. Met de Tilburgse Sterrentocht wil Stichting Het Vierde Geschenk de 

volgende idealen uitdragen: solidariteit, delen, samen, samen optrekken, samen 

doen, gelijkwaardigheid. Onder het motto: ‘Er is maar één toekomst en dat is een 

gezamenlijke.’ 

De route begint om 16.30 op het Willemplein en gaat daarna door de volgende 
straten: Monumentstraat, Heuvelstraat, Pieter Vreedestraat en -plein, Heuvel, 

Heuvelstraat, Stadhuisplein, Stadhuisstraat en terug naar het Willemsplein. 

 

 
NIEUWJAARSBIJEENKOMST 

Zondag 5 januari 2025 van 11.30 – 13.00 uur in het parochiezaaltje 

U bent van harte welkom. 
 
 


